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MÜGADELE 

Emekçi yığınlar 1 Mayıs'ta hükümetin « kemerleri sıkma » siyasetine karşı olduklarını, mücadelelerini birlikte OGT içinde sürdüreceklerini bir daha gösterdiler. Şimdi, eylemimiz daha güçlü bir biçimde ve daha çabuk gelişebilir, 

Günümüzde mücadele geçtiğimiz yıllarda tanığı olduğumuz şartlardan değişik bir ortamda gelişiyor. 

Bir yanda, ekonomik bunalım, kriz var. 
Enflasyon yeni bir şey değil ama satınalma gücümüz bu kez adamakıllı durumda. 
Büyük şirketler o denli zenginleştiler ki, bu zenginlikleri geçmişte olduğu gibi üretim alanında arttıramıyorlar. Fiyat artışlarının yanında, « kemerleri sıkma » siyaseti de bu şirketlerin kârlarını arttırıyor. Ama aynı zamanda da bunalımın daha derinleşmesine, yerleşmesine yol açıyor. 
Birçok işyeri artan bir hızla kapanmak zorunda kalıyor, kısmi ve tam işsizlik artıyor. 

Hükümet ve patronlar bu bunalımdan nasıl çıkacaklarını bilmedikleri gibi « kemerleri sıkma » siyasetinden de vazgeçemiyorlar. Bu yüzden de çalışan yığınları bunalımın nedenleri konusunda aldatmaya çalışıyorlar, onların haklı taleplerine karşı kulaklarını tıkıyorlar. Ve ekonomik hayat durup da büyük para tekellerinin kârları tehlikeye girince, bunun yükü yine çalışanların sırtlarına yükleniyor. Cumhur! daha geçende büyük şirketlere 150 milyon frank sunduji altın tepsi içinde. Üretimin artması için yapılan bir şey yok, amaç enflasyonu arttırmak. « Kemerleri sıkma» ya devam! 

öte yanda, haklı isteklerimize karşı direndikçe direnen patronlarla hükümetin tavırları aslında gittikçe daha güçlü olduğumuzu yansıtıyor. İktidar, kendi siyasetini kabul ettirebilmek için ne yana döneceğini bilemiyor. 

Hükümetle patronlar gittikçe artan memnuniyetsizliğin farkındalar. Bu durum onlar için büsbütün tehlikesiz değil, 1968 olayları bu tehlikenin bir örneğini oluşturmuştu. Patronlarla hükümet çok beklerlerse, bu bekleyiş bir patlamaya yol açabilir. 

Ancak, 1968'de değiliz artık. Fransa'nın koşulları değişti. Ekonomik bunalım daha derin, çözüm yolları daha esaslı, daha köklü olmak zorunda. Toplumsal bilinç, tekellere karşı sınıfsal bilinç çok daha güçlenmiş durumda bugün. Siyasal alanda sol partilerin «Ortak Hükümet Program'ları » var, 1973 genel ve 1974 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazandıkları başarı var. 

Bu ortamda iktidar iyi biliyor ki, istekleri yerine getirmeyi kabul etse, yığınların haklı istekleri, özellikle sendikal mücadele gittikçe gelişecek. Bunun da nereye varabileceğini pek iyi biliyor. Bu yüzden de kulaklarını tıkıyor, gözlerini yumuyor, hiçbir şey bilmek istemiyor. 

Bu koşullar içinde Renault işçilerinin mücadelelerinde kazandıkları başarı özel bir anlam 

ıyor, yer sen mücadele edenlerin hiç bir şey elde edemeyeceklerini ispat etmek istedi. Renault işçileri bunun tam tersini ispat ettiler, Eylemimizin gelişmesi konusunda bu çok önemli ve yüreklendirici bir durumdur. 

Ancak, Renault işçilerinin başarısı, iktidarla patronların bundan böyle isteklere karşı çıkmayacaklarını göstermez. Tam tersine, kamu oyu'nu bu grevin sonuçları konusunda yanıltmak için göstermiş oldukları çaba büsbütün sıkışık bir anlayış içinde olduklarının delilidir. Tavırları açıktır : haklı isteklere boyun eğilmeyecek. Bu tavır yığınların genelleşmeye yönelik memnunuyetsizliklerinin eylem'e dönüşmesini geciktirmeye uğraştıklarını gösteriyor. 

Bu koşullar içinde mücadelelerin gelişmesi özel bir anlam taşımaya başlıyor. « Kemerleri sıkma » siyaseti heryerde eleştiriliyor. 

En yasal, en haklı isteklere karş: bu denli direnilmesinin bir tek amacı var ; mücadelenin boş olduğunu ispat etmek, iktidarın siyasetini kabul ettirmek. Mücadelelerden kısa vadede sonuç almak gittikçe güçleşiyor. 

Buna karşılık, iktidarın bu tutumu yüzünden, emekçi yığınların bilinçlenmeleri, eylem içinde daha çabuk gelişiyor. İlerisi için son derece önemli bir kazanımdır bu. PTT tarihinin en güçlü grevine iktidar boyun eğmediyse de, posta işçilerinin sınıf bilinciyle siyasal bilinçleri bu deneyden, ve CGT sayesinde, bugüne dek ulaşılmanış bir düzeye vardı. 

Memnuniyetsizliğin her geçen gün biraz daha arttığı bir dönem yaşıyoruz. CGT'nin amacı, büyük tekellerin hizmetinde olan « kemerleri sıkma » politikasına karşı sınıf bilincini daha yüksek bir düzeye ulaştırmaktır. 

Işçiler daha güçlü ve daha çok sayıda eylemlere girişiyorlarsa bugün, onlara bu gücü veren bu sınıf bilincidir. 

Kaybedecek vaktimiz yok. « Kemerleri sıkma » siyasetiyle mücadele etmeliyiz. Bu mücadele iktidarı geriletmek, işçi sınıfının bilincini daha düzeylere ulaştırmak için gereklidir. 1 Mayis günü gösterileri, bu konudaki güvenimizi daha da pekiştirdi, 

Paris'te yapılan yürüyüşe 200 bin kişi katıldı. 
Yabancı işçiler de yürüdü, OGT saflarında yürüyen Türkiye işçilerinin sayısı 100 ü buluyordu. _ 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Renault'daki başarı 


MÜCADELEMİZ 
DEVAM EDECEK 


12 Mart RENAULT Rejisinin personel 
müdüriyeti önünde « hareket günüydü ». 
Örnek işçi, 47 yaşında, OGT delegesi Jak CUNY çalışma madalyasını gurur ve üzüntüyle gösteriyordu. İşten çıkarılmakla tehdit ediliyordu, CGT delegesi Mişel Amiot ve CFDT delegesi Pol Polaccio gibi. Eğer sendikal haklar, bazı kanunlar elde edilmemiş olsadı Müdüriyetin kılıcı hemen kesip atabilirdi. 


Kesip attı da, hoyratlıkla, aramızdan 
14 ünü. 14 Emekçi. Hepsi yabancı. Hepsi de Segen adasından. Ondörtler öte- ki Kalabalık arasından rasgele seçildi. 
Ötekilere korku salmak için. 


Birkaçı arlatıyor : 
MEUDİ: Aralarında kuzey Afrikalı olmıyan tek işçi. Senegalli. 


« Grev yapmaya hakkımız yok mu, bir sigara içmeye de mi hakkımız yok. Bize insan gözüyle bakmadan işe aldılar. 
Bantta çalışmayı kimseye tavsiye etmem. Bugün işten atıldım ve bu yarın sizin başınıza gelebilir. » 


AISSAOUI : « Herkesle birlikte grev yaptım. Bugün beni işten attılar. Dört çocuğuma para yollıyamıyorum, elime para geçmedi. » 


UNGAR : « Grev normaldir, her defasında grevciyim. Bu ekmeğimi savunmak içindir, çocuklarıma bakabilmek için. Bütün emekçiler gibi sadece grev yaptım. » 


BELHAUŞI : « Beni bant aktarıcısını işgal etmekten ve çalışma hürriyetini kösteklemekle suçluyorlar. » 


HASNAOULİ : « 23 Ocak 1973 ten beri hastayım, çalışmıyorum. Reji bana taahütlü mektup gönderdi ve hastalık dolayısıyla beni işten çıkardı. » 


İşte. Bu göz açtırmamaktır. RENAULT Rejisi için. Bütün 14 ler için başvurulan bahane ? Bantı durdurmak. 


KORKUTMAK. 


Emekçiler işi durdurduklarında, bant durmuyacak mıydı ? O anda metris bantı durdurmıyacak mıydı. Bu onun işi. 
Yaptı. Bütün büyük montaj fabrikalarındaki gibi RENAULT'da herkes bunu biliyordu. Müdüründen OS işçisine. Müdüriyet için bu hiç önemsiz. Korkutmak lazım, yabancı emekçi kitlelerinin üzerine çökmek, korku salmak lazım. Bu, patron için, bütün patronların çıkarı için gereklidir. Kıpırdanmasınlar diye, işçi sınıfının kavgasına, C.G.T. Sendikalarının saflarına katılmasınlar... Yabancı işçiler yılsın diye yapılıyor. İşsiz likle sayılarını azaltıyorlar. Sefaletle. 
Bile bile. Canı gönülden. Savaşta kurşuna dizilenler gibi örnek olsun diye. 


Bütün daleverelere bütü işten çıkarmalara, işsiz bırakılan günlere rağmen RENAULTlular başarıya ulaştılar. Müdüriyetin baskısını dirençleriyle kırıverdiler, Müdüriyet işten çıkarılanlar için inat ediyor. Intikamla. Belki de saf ve sade bir ırkçılıkla. 


Şimdi, haklı talepler kazanıldı. 14 
lerin işe geri alınması için mücadele devam ediyor ve şiddetleniyor. 


« Aramızdan 14 ünü sokakta bırakmak imkânsızdır » diyor Roger Sylvain. 
« C.GT. buna müsaade etmiyecek, onların işe geri alınmaları için herkesi göreve çağırıyor. » Bu olanlar. Her tarafta bütün fabrikalarda, işkollarında öfke ve kızgınlık artıyor. 


Hayır 14 işçi sokakta kalmıyacak. 
RENAULT işçileri sendikaları C.G.T. ile işe alınmaları için Reji'yi mecbur bırakacaklardır. 


issizlik : 


Ekonomik bunalım Fransa'ya iyice yerleşti. İktidarla patronların yıllardan beri sürdürdükleri siyasetin sonucu olan bu bunalım fiyatların, vergilerin artmasına yol açtı, tüketimde önemli azalma oldu, işsizlerin sayısı hızla çoğalmaya başladı. 


Hükümetle patronların bütün yalanlamalarına rağmen, 
1 milyon 200 bin'e yakın işsiz var bugün Fransa'da. Bu 
rakama daha önce hiçbir dönemde . Bunalımın önemini belirtmek, tekelci kapitalistlerin hizmetindeki hükümetin yıllardan beri sürdüregeldiği siyaseti mahküm etmek için başka örnek vermeye gerek var mı ” 


1 milyon 200 bin işsizden 822.449 'u resmen işsizlik kasalarına yazılmış durumda ama 1 Nisan tarihinde. Ancak 421.545'i devlet ya da ASSEDIC (işsizlik kasası) yardımlarından yararlanabiliyordu. 


Yani, işsiz diye kaydını yaptıran iki kişiden ancak biri yardımdan yararlanabiliyor. Genel işsiz sayısına oranlarsak her 3 işsizden ancak birinin yardım gördüğü çıkar ortaya. 


Kısmi işsizliğe ne demeli ? Çalışma saatlerindeki azalma yüzünden ücret kaybına uğrayanların sayısı da ayrı. Örneğin, Şubat ayında kısmi işsizlik yüzünden kaybedilen işgünleri 
toplamı 1 milyon 56 bin 900'e ulaşıyordu. Bu da 265 bin 800 
işçiyi ilgilendiriyordu. 

Böylece, günden güne binlerce işçi ailesi daha güç koşullar içinde yaşamak Zorunda kalmakta Fransa'da. Gençler, kadınlar, yabancı işçiler bu durumdan en çok zarar görenler. İşten çıkarmalar, iş saatlerinde azalmalar, işsizlik en önce onları gelip buluyor. Bu da zaten enflasyon'la yüksek vergilerin sillesini yemiş olan satınalma güçlerini büsbütün yere çalıyor, tüketim gittikçe azalıyor, bunalım daha derine iniyor, işsizlik çığ gibi artıyor. 


Cumhurbaşkanı, ülke ekonomisine güç vermek için Devlet'in yatırımları teşvikte kullanılacak 15,5 milyar Franklık bir yardımda bulunacağını açıkladı. 


Devletin finans ve sanayi tekellerine bu yardımını bu kez de vergi yükümlüleri, yani bütün ücretliler ödeyecekler. Ama ne bunalıma ne de işsizliğe çözüm bulunmuş olacak, Sanayiciler havadan elde ettikleri bu paraları yeni üretim araçlarına yatıracaklar, üretim hızı artacak, sanayicilerin kârı artacak ama halk tüketimi yerinde sayacak. 


Görülüyor ki Devlet'in bu yardımı tekellerin kârlarını arttırmaktan başka işe yaramayacak, halkın tüketimi artmayacağı için Fransa'da işsizlik de azalmayacak. 


Bir süre önce Devlet'in Citroön otomobil fabrikasına yaptığı 1,4 milyar franklık yardımdan ne çıktı ki ? Citroën üretimini daha düzenli hale soktu, yüzlerce işçiyi işten çıkardı, yüzlerce yabancı işçinin çalışma kontratlarını yenilemedi. 


İŞSİZLERİN HAKLARI VE ÖRGÜTLENMELERİ 


Deniyor ki, Fransa'da işsizler bütün öbür kapitalist ülkelere göre daha çok korunuyor, ellerine daha çok para geçiyor, kendilerine yapılan yardımların tutarı daha fazla. Oysa günlük yaşam deneyi bunları yalanlıyor. Her üç işsizden sadece bir tanesi devletten ya da ASSEDIC kasalarından yardım görmekte bugün. Ekonomik nedenlerle işsiz kalanların ise sadece 29.000'i 1 Nisan tarihinde ücretlerinin Go 90'ına ulaşan bir yardım görmekteydiler. 


Ekonomik nedenler yüzünden işlerinden çıkarılanlara ücretlerinin © 90'ı tutarında işsizlik tazminatı ödenmesini öngören anlaşmayı « küçük dağları ben yarattım » havasıyla sunan hükümetin palavraları, boş propagandası su yüzüne çıkmıyor mu ? 


Aslında hükümetin bu anlaşmanın imzâlanmasında bir rolü olmadı. Anlaşmayı sendika örgütleriyle imzalayan patronlar o kadar kısıtlamalar, engeller koydular ki bu işe, 


GİRİŞ BÜLTENİ 


CGT' YE ÜYE OLMAK İÇİN: 


Soyadı, adi. emine in beles DOĞUM yılı 


susu. Çalıştığı yerin adresi 


Çalıştığı YOR mermer amman. 


Doğurduğu sonuçlar 
İsteklerimiz 


sonuçta anlaşma hükümlerinden pek az emekçi yararlanabiliyor. 


Bu durum karşısında C.G.T., bir yandan işsizleri koru- 


maya, 


isteği 


öte yandan da herkesin iş bulmasına yönelik bir dizi öne sürmekte ve savunmaktadır : 


Ücretler arttırılmalıdır. Asgari ücret Haftada 40 saatlik bir çalışma için 1500 Frank'a yükseltilmelidir. 


Emeklilik yaşı 60'a indirilmelidir. Ücret kaybı olmaksızın haftalık çalışma suresi 40 saate indirilmelidir. 
Böylece gençlere iş imkânları bulunmuş olacaktır. 


işveren'in iştem çıkarttığı her ücretliye çalışıyormuş gibi eski geliri sağlanmalıdır, 


İş arayan herkese, iş piyasasına girmeye hazırlanan, birinci işleri peşinde koşan gençlere en az asgari ücrete (SMIC) eşit bir gelir sağlanmalıdır. 


iş saatleri kısıtlanan ücretlilere çalışmadıkları saatler de çalışıyorlarmış gibi ödenmeli, gelirleri güvenlik altına alınmalıdır. 


Yabancı işçilerin işsiz kalmaları, oturma ve çalışma kartlarının yenilenmesi konusunda olumsuz bir etki yapmamalıdır. 


C.G.T. ye bağlı bütün örgütler, işsizler, bu isteklerin 


gerçekleşmesi için elele mücadele etmeli, patronlarla hükümetin ayaklar altına almaya çalıştığı hakları onlardan koparmalıdırlar. 


C.G.T. bütün bölge teşkilatını, işsizleri « C.G.T. işsiz 


Komiteleri » içinde örgütlemeye çağırmaktadır. işsizlerin haklarının korunması, isteklerinin gerçekleşmesi için müca- 


dele bu yoldan yürütülecektir. 


Bu Komitelerin amacı, işsizlerin insanca yaşayabilmeleri için istedikleri olanakları sağlamak olacaktır. Bu Komiteler ayrıca bütün ücretlilerle birlikte işçi sınıfının genel istekle- 


rinin 


gerçekleşmesi ve bunalıma son verilerek işsizliğin 


ortadan kaldırılması için mücadele vereceklerdir. 


Hangi ülkeden gelmiş olurlarsa olsunlar, bağlı bulundukları sendika hangisi olursa olsun, bu komitelerde bütün işsizlerin yeri vardır. Bu Komiteler çalışmalarını, C.G.T.ye 


bağlı 


örgütlerin sorumluluğu altında yürüteceklerdir. 


Komiteler, iktidarın enflasyona, bunalıma ve işsizliğe yol 


açan 


politikasına karşı, işçi sınıfının isteklerinin gerçe- 


kleşmesi için verdiği mücadelenin bir parçası olacaklardır, 


AİLE AYIRIMINA SON 


Uluslarası anlaşmalara, en temel insanlık ilkelerine aykırı olarak Fransız hükümeti, yabancı işçilerin ailelerini yanlarına getirmelerini yasakladı. 


Aileleri memlekette kalan yabancı işçiler, çocuk paraları ve aile yardımlarını daha az alıyorlar. Böylece satın alma güçleri düşüyor. Hem kendileri- nin, hem de ailelerinin hayat şartları zorlaşıyor. 


Şehir ve BÖlgE mmm e EO AR AM LE el 


Bu bülteni tanıdığınız bir C.G.T. delegesine veya C.G.T., 213, rue Lafayette, Paris 10” 


adresine yollayın. 


Aile ayırımı fazladan masrafa da sebeb oluyor. Fransa'da her akşam evine dönemiyen işçilere (özellikle inşaat işçilerine) « büyük deplasman tazminati » diye bir hak tanınmıştır. 


Bütün ücretlilerin, çalıştıkları (veya izinli oldukları, sosyal sigortanın tazmin ettiği hastalık günleri gibi çalışamadıkları) tayin edilen bir dönemde her ay için en az iki gün tatil hakları vardır. 

Tayin edilen dönem bir çok ücretli için bir önceki senenin | Hazirani ile 
içinde bulunduğumuz senenin 31 
Mayıs'ı arasında belirlenmiştir. Bir senelik çalışma için tatil 4 haftadır. 

İzin sırasında bir bayram günü varsa bu bir Pazar ile çakışmadığında tatil bir gün uzatılır. İzine gitmenin normal dönemi 1 Mayıs ile 31 Ekim arasındadır. 


ÖZEL DURUMLAR 


Eğer hastalık yüzünden ücretlinin tatili kesilirse hemen patrona hastalık sertifikası yollamak lazım. Eğer iyileşirse daha önce öngörülen günde işine başlaması gerekir. Bu durumda kanun ücretlinin tatilinin kalan kısmına hakkı olduğunu, eğer 31 Ekim geçmişse bir tazminat öngörmektedir, daha iyi şartlarda işyeri anlaşmaları hariç olmak üzere. 


YILLIK İZİN 


KADINLARLA ilgili durum: kanun yıllık izin süresinin hesaplanmasında, analık izni süresini çalışılmış gibi 
kabul etmektedir. Bundan başka 22 
yaşından küçük kadınlar evli olsun 
olmasın, içinde bulunulan senenin 30 
Nisan'ında isteği üzerine, 15 yaşından küçük her çocuğu için 2 gün fazla izin alabilir. Bu durum eğer tatil 6 çalışma gününü geçmiyorsa bir gün azaltılır. 


ÖDEME 


inşaatınki hariç olmak üzere bütün işyerlerinde tatil parası patron tarafında ödenir, İnşaatta « mavi bültenin » verilmesi karşılığında özel bir kasa tarafından ödeme yapılır. 


Tatil parasının miktarı belirlenmiştir. 
Tayin edilen dönem (1 Haziran - 31 
Mayıs) sırasında alınılan ücretin onikide biri olur. Ya da ücretli eğer izni sırasında çalışmış olsaydı alacağı ücret olur. İkinci bir hesaplama yolu ; ayda çalışmış olacağı saate göre saat ortalama ücreti oranıyla belirlemektir. Son zamanlarda bir çok işyerinde daha az saat çalışmırılmakta. Birinci yol en iyisi. 


DOGUM SONRASI YARDIMI 


I Mart 1975 ten itibaren kanuni olarak fransa'da oturan yabancı annelere hakları verilmeye başlıyor (3 Ocak 
1975 tarihli kanun, 14 Nisan 1975 in 
uygulama kararnamesiyle). 


1 Mart 19756 kadar, yabancı anneler 
- yabancı işçinin karısı veya bizzat kendisi işçi olsun - eğer çocuğunu, doğumundan sonra üç ay içinde «fransız » vatandaşı yazdırırsa ; « alokasyon familiyalin » ödediği analık yardımından yararlanabiliyorud. 

Yabancı işçiler en tabii hakları olmasına rağmen fransız işçileri için öngörülen sosyal yardımlardan olduğu gibi faydalanmamaktadırlar. ©.G.T., bunu büyük bir adaletsizlik olarak görmektedir. Aynı vergileri ve aynı sosyal sigorta aidatı ödeyen bu işçilere yapılan öylesine açık seçik bir adeletsizlik, 

3 Ocak 1975 tarihli kanun bu adaletsizliğin bir parçasını kaldırıyor. Sadece ufak bir parçasını. Çünkü bu hakkın verilmesi « Ananın FRANSA'NIN iÇiN-DE, GEÇERLİ OTURMA İZNİ bulunması » şartıyla kısıtlanmaktadır. 

O halde « kanunsuz » gibi değerlendirilen bir biçimde Fransa'da bulunan veya esas memleketinde oturan analar doğum yardımının dışında bırakılıyor. 

3 Ocak kanunu daha önceki bazı 
sınırlayıcı şartları kaldırıyor : 

— ananın 25 yaşından az olması, 

— 1. çocuğun evliliğin ilk iki yılı 

içinde olması, 

— daha sonraki doğumların bir önceki doğumdan sonraki üc yıl içinde olması, 

Buna karşılık yeni kanun, çocuğun 

ÜÇ sıhhi muayeneden geçmesini MEC- 


BURİ KILIYOR : 
— birincisi, doğumundan sonra 8 gün içinde, 
— ikincisi, 9 uncu ay sırasında, 
— üçüncüsü, 24 üncü ay sırasında, 


Bu muayeneler resmi bir çocuk sağlığı kuruluşunda bir doktor ya da ailenin seçtiği bir doktor tarafından yapılabilir. 
Bunların masrafı, sosyal sigortanın genel rejimine ya da tarım rejimine bağlı sigortalılara % 100 ödenir. 

(Bu üç sertifika çocuğun doğumunun bildirildiği belediyenin servisleri tarafından verilen sağlık karnesinin içindedir.) 

Sıhhi muayenelerden geçmesi gereken dönemde çocuk Fransa'da bulunmalıdır Diğer 'şartlar : 

© Çocuk canlı doğmalıdır. Özel olarak, eğer çocuk canlı doğup birinci sıhhi muayeneden geçemeden ölürse analık yardımının birinci kısmı ödenir. 

© Çocuk hukuki olmalı veya anası tarafındon tanınmalı, 

© ikiz doğması halinde, her bir çoeuk için doğum yardımı alınır. 

Doğum yardımı 3 defada, her sıhhi sertifikanın alokasyon familiyal kasasına gönderilmesinden sonra bir ay içinde ödenir : 

. birincisi doğumda 769,60 F (1-4-75 


te), 
— ikincisi çocuğun 9. ayında 384,80 F, — üçüncüsü çocuğun 24. ayında 384,80 F. 


Daha önceki kanun ödemeyi 2 defada öngörüyordu : birincisi çocuğun doğumunda, ikincisi 6. ayında. 

C.G.T. temsilcileri, ödeme değişikliğini şiddetle protesto ettiler. 


Ancak bu tazminat çoğunlukla yabancı işçilere verilmemektedir. 


Giscard - Şirak hükümetinin yabancı işçiler Devlet müsteşarı Dijoud'nun, aile getirimini durduran kararını doğrulamak için ileri sürdüğü gerekçeler geçersizdir. Dijoud bu kararla yabancı işçilerin konut konusunda tasarruf ettiklerini söylüyor. Halbuki bu gerekçenin tutarsızlığı meydanda: ailesini yanına getiren bir Türkiye işçisi farklı ve yüksek çocuk parası alabilecek. 


Hepsini bir yana bırakalım, uzun süren aile ayırımı kaçınılmaz olarak ailenin düzenini ve dengesini bozuyor. 
Yine binlerce erkek, kadın, çocuk, maddi, manevi bedensel bakımdan zor problemlerle karşı karşıya kalıyor. 


27 Aralık 1974 tarihli ve 22/74 sayılı 
kararname bugün şöyle uygulanıyor : ailesini yanına getirmek isteyen bir yabancı işçi sihhi ve yeterli bir konutta oturuyor olmak zorunda, 


Ancak bazı özel durumlarda valiler (prefeler) izin verme yetkisine sahip. 


C.G.T. sendikası bu insanlık dışı durumun sona ermesini istiyor. Aile getirimini. engelleyen kararların kaldırılması için birleşelim, birlikte mücadele edelim. 


Aile getirimi konusunda güç durumda kalan Türkiye işçileri; işyerinizdeki veya bölgenizdeki CGT sendikasıyla temasa geçin. 


GÜNEY-DOĞU ASYA : 


BARIŞ NİHAYET GELECEĞİN KAPILARINI AÇIYOR 


17 Nisan' da gün ağarırken ğamboçya 
özgürlüğüne kavuşuyordu. 13 gün sonra sıra, otuz yıl süreyle yabancı saldırılara karşı direndikten sonra zafer ve barış kapılarının açıldığını gören Güney-Vietnam'a geliyordu. 


Zafer tam'dı, Saygon yıllardan beri baskı altında yaşayan bir halkın coşkunluk gösterileri arasında çarpışmasız, özgürlüğüne kavuşuyordu. 


Uzun yıllar boyunca parasal, ekonomik, askeri va siyasi destekleriyle, aslında temsil etmekle yükümlü oldukları halk topluluklarınca geri itilmiş kukla yöneticilerin ülkenin başında kalmalarını sağlamış olanlar, çekip gitmek zorunda kaldılar. 


Pnom-pen'de de, Saygon'da da Amerika kendi vatandaşlarını ve yerel uşaklarını halk güçlerinin özgürlükçü ilerleyişleri karşısında alelacele boşaltmak durumunda kaldılar. 


Son ana kadar Saygon'un sivil ve askeri yöneticileri bir panik havası yarattılar, halk topluluklarının yollarda ya da kıyı boylarında tarifi imkânsız bir perişanlık içinde ne olacaklarını bilmeden yer değiştirmelerine sebep oldular, böylece onları Devrimci Hükümet'e karşı yöneltilmiş bir propaganda çabasında koz olarak kullanmak istediler. 


27 Ocak 1973'te imzalanan Paris Anlaşmasının 12.'maddesi Devrimci Hükümet'le Saygon yöneticilerinin savaşa nasıl bir çözüm yolu bulacaklarını şöyle açıklıyordu: «Her üç tarafın da eşit biçimde temsil edileceği bir Ulusal Barışma ve Birlik Konseyi » ni kurmak üzere « ulusal barış, karşılıklı saygı ve karşı tarafı ortadan kaldırmaya yönelik çabalardan kaçınma havası içinde » çalışılmalıydı. 


Bu anlaşma daha imzalandığı günden itibaren Vietnam'ın kukla cumhurbaşkanı Thieu tarafından ihlâl edildi. Thieu ilk günden Güney Vietnam'ın Devrimci Hükümet yönetimi altında bulunan bölgelerine askeri saldırıda bulunma niyetini saklamadı. 


Amerika Birleşik Devletleri hükümeti de bu politikayı savunarak Thieu'yü destekledi. Kendini Güney Vietnam için bu- 


lunacak çözüm yolunun siyasi deği! de askeri olduğuna inandırmak istedi. 


Vaşington şimdi hatalarının, iki yüzlülüğünün ve caniyane girişiminin acı meyvesini tadıyor. ğamboçya ve Güney Vietnam halk topluluklarının ezici çoğunluğunun bağımsızlık istekleri ve onurları Amerika'nın askeri uzmanlarının en bilgiç hesaplarını silip süpürdü. 


Fransız hükümetine gelince, 1970'te Amerikan emperyalizminin bir avuç usağı tarafından iktidardan uzaklaştırılan Kamboçya Milli Birlik Kraliyet Hükümeti'ni, bütün ülke toprakları üstünde egemenliğine yeniden kavustuktan sonra da olsa tanımaya karar verdi. 


« Görünen köy » karşısında gerçekleri kabul etmek zorunda kalan bir kısm Fransız basin yayın organları, alışılageldiği gibi olayları çarpıtarak yansıtma yolunu seçti. Bunlar, ulusal kurtulus güclerinin halklar tarafından çoşkun karşılanışlarını küçümsemek için, bir avuç hainle işkence uzmanlarının kapıldıkları paniği — isim veremeden, hem de — genel bir olaymış gibi göstermeye çalışıyorlar. 


Militanlar, emekçiler Kamboçya ile Vietnam'ın özgürlüğe kavuşmalarının gerçek yüzünü her yerde anlatmalıdırlar. 
Günlük mücadeleleri içinde kaynaşmıs militanlarla emekçiler, Fransız ya da yabancı olsunlar Kamboçya ve Vietnam halklarına dayanışmalarının ifadesini ileteceklerdir. Bu dayanışma siyasi olduğu kadar maddi de olmalıdır. Emperyalizmin başlattığı ve bunca yıldır süren savasın harabettiği bu ülkelerde HERŞEYİ YENİ BAŞTAN İNŞA ETMEK GEREKMEKTEDİR. 


Bizler, savaşin karanlık saatlerinde olduğumuz gibi, şimdi de barış ve yeniden inşa çabalarında bu halkların yanında yerlerimizi alacağız. 


Bu zaferi, halkların özgürlüğe kavuşmalarının tarihi içinde büyük bir an olarak selamlayacağız. Çünkü ilerici güclergeleceğe dönük güçler, savaşı ve yabancı egemenliğini çürümüş bir baskı düze- ni, bir gerici düzen örtüsü altında Güney Doğu Asya'ya sokan güçleri silip süpürdüler. 

Jean Schaefer 
CGT Sekreteri. 


C.G.T. PORTEKİZ'Lİ İŞÇİLERİN SORUNLARIYLA İLGİLİ 


TOPLANTI DÜZENLEDİ 


C.G.T. 14 ve 15 Mart 1975 günlerinde Paris'te coşkun bir kardeşlik havası içinde geçen Portekiz'li işçilerin sorunlarının tartışıldığı bir toplantı düzenledi; Bu toplantıya Portekiz'den Ulusal Sendika Birliği temsilcileri de katıldılar. 


Bu toplantının yapıldığı günler özgür ve Demokratik Portekiz tarihinin önemli dönemine rastlıyordu. Gerçekten, C.G.T.nin düzenlediği toplantı, 11 Mart'ta Portekiz'de gerici darbe teşebbüsünü başarıyla önleyen Silahlı Kuvvetler Hareketi (M.F.A.) halkçı ve demokratik güçler ve Ulusal Sendika Birliği'nin kazandıkları zaferden ancak birkaç gün sonra yapılıyordu. 


Kürsünün üstüne bir yazı asılmıştı : 


« Yabancı işçiler de, Fransız işçileri gibi, bunalımın faturasını kendileri ödemek istemiyorlar ». 


Toplantıya katılanların alkışlarla karşıladıkları bir cümle : 


« YAŞASIN ÖZGÜR PORTEKİZ! >. 


Kardeşlik havasının yanında toplantı çalışmaları da basarılı ve yararlı oldu. İlk 


raporu C.G.T. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden Portekiz'li Diamantino Galvao sundu. 


Bu raporda, iktidarla patronların gerici siyasetleri, yalan propaganda kampanyaları, hükümetin resmi demeçleri ile gerçeklik arasındaki çelişki çok sert bir biçimde eleştiriliyor. 


Yabancı işçilerle Fransız işçileri arasındaki mücadele birliği güçlendirilirken, yeni 


eylem'lere girişme gerekliliğinden sözediliyor, 


Nihayet, Fransa'da köklü demokratik 


değişimlerin gerçekleşmesi için mücadele edilmesi öneriliyordu. 


n Toplantıda, Portekizli işçilerin sorunları, özel istekleri, C.G.T. içinde, isteklerinin gerçekleşmesi için verdikleri mücadeledeki 


yerleri ile ilgili bir karar sureti okundu ve kabul eğildi. 


Bu karar sureti, C.G.T, ve örgütleri için son derece önemli bir çalışma belgesi niteliği taşımaktadır. 


HABERLERİ 


«Milliyetçi Cephe» hükümet olduktan sonra işçilere, köylülere, öğretmenlere, öğrencilere, 'kısaca hakkını arayan herkese harşı baskı ve saldırılar arttı. 
Türkeş'in komandoları her gün bir olay çıkartıyorlar, Site ögrenci yurduna saldırıp temizlik işçisi Abdi Gönel'i öldürdüler. Iki yaşında bir kız çocuğunun ölümüne sebep oldular. Son olarak Ankara'da yapılan Belediyeciler Kongresine sahte delege kartlarıyla alınan komandolar kavga çıkarttılar ve on kişi yaralandı. Faşist komandolar « Güvenlik Kuvvetlerinin » desteğinde istedikleri gibi at oynatıyorlar. 

« Milliyetçi Cephe» hükümeti, Radyo ve Televizyonu kendi amaçlarında istediği gibi kullanmak için TRT Genel Müdürü İsmail Cem'i görevinden uzaklaştırma planını uyguluyor. 

Anayasa Mahkemesi Devlet Güvenlik Mahkemeleri Yasasını biçim yönün- den iptal etti. Güvenlik Mahkemeleri 
12 Mart döneminde kurulmuştu. Amaç 
baskı düzenini sürekli kılmak, kurumlaştırmaktı. Bu mahkemeler kurulduklarından bu yana devamlı ilericilere karşı çalıştırıldı. Yasanın iptalinden sonra M.C. Başbakanı Demirel, D.G. 
Mahkemelerinin yeniden kurulması için derhal harekete geçeceklerini söyledi. 

Bundan dokuz ay önce «Kıbrıs Harekatı » nedeniyle ilan edilen sıkıyönetim yine uzatıldı. M.C. hükümeti sıkıyönetimi uzatma gerekçesi olarak « dışarda Yunan tehlikesi, içerde komünizm tehlikesi var » dedi. Sıkıyönetim işçi sınıfının demokratik haklarını 


« MİLLİYETÇİ 
GEPHE » 


SALDIRIYOR 
FAŞİZME KARŞI 
UYANIK OLALIM 


kısıtlamak, mücadelesini engellemek için vardır. İşçilerin, emekçilerin grevleri, direnişleri sıkıyönetim yetkilileri tarafından yasaklanıyor. Istanbul Sıkıyönetim - Komutanlığı bir bildiri yayınlıyarak, 1 Mayıs 1975 tarihinden itibaren bütün grevlerin izne bağlı olacağını açıkladı. 

Bütün bunlar faşizmin tırmanmakta olduğunu göstermektedir. Faşizm, işçi sınıfının mücadelesini durdurmak için, kodaman parababalarının iktidarını sürdürmek için başvurdukları, zora ve baskıya dayalı düzendir. Büyük sermayenin temsilcilerinden oluşan M.C. 
hükümeti bugün bu yolda ilerlemektedir. Amaçları, 12 Mart döneminde olduğu gibi, Türkiye halkına karanlık günler yaşatmaktır. 

İşverenlerin hükümeti niçin her gün daha fazla zora ve baskıya başvuruyor ? 
Çünkü işçiler, köylüler, halk gittikçe rami ve haklarına sahip çıkmaktaırlar. 

Yurtta faşizmi engellemenin tek yolu, ilerici, yurtsever bütün güçlerin bir cephe olup « Milliyetçi Cephenin » karşısına dikilmesidir. Hepsinden önce de işçi sınıfının birlik olması, devrimci sendikalarda kenetlenmesi gerekir. Türkiye işçi sınıfının sendikal mücadelesi yeni boyutlar kazanmakta, DISK her geçen gün gelişmektedir. Faşizme karşı birlik yolunda demokratik örgütler çağrıda bulunmaktadır. Avrupa'da da Türkiye işçilerinin demokratik, ilerici griye eyleme geçmiştir. 

FAŞİZME KARŞI UYANIK OLALIM | 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GREV... DİRENİŞ... GREV... DİRENİŞ... GREV... DİRENİ 


© istanbul 19 Mayıs mağazalarında 


75 işçinin 1 Mart'ta başlattıkları 


grev hala sürüyor. İşçiler DİSK'e bağlı SOSYAL-IŞ sendikasının üyesi. 
Patronun 43 arkadaşlarım işten atmasına rağmen grev başarıyla 


devam eadiyor. 


© istanbul Tuzla'da bulunan Altaş el aletleri fabrikası işçileri, Türk-İş'e bağlı Metal-iş sendikasından topluca istifa edip DİSK'e bağlı MADEN- iŞ sendikasına geçtiler. Metal-İş'le patron anlaşarak eski toplu söleşmeyi bir yıl daha uzatmaya kalktılar. Bu oyuna düşmeyen işçiler 21 Nisan'da 


işi bırakıp dire 


nişe geçtiler. Patron, işçilerin kararlılığı karşısında 


MADEN-iŞ'i tanıdı ve yeni anlaşmayı imzaladı. 

istanbul'da Nobel ilaç fabrikasında 250 kişi çalışıyor. İşveren hamile bir . işçiyi işten atınca, bağımız ATOM-iŞ sendikasma üye işçiler 8 Nisan'da 

direnişe geçtiler, Bazıları ölüm orucuna oturdu. Sendikaya bağlı diğer 

işyerlerinde çalısan işçiler arkadaşlarını desteklediler. Birinci Ordu ve 

Sıkıyönetim Komutanlığı direnişin kaldırılmasını istedi, İşçiler 25 gün 


süren mücadeleden sonra işbaşı yapmaya başladılar, İşveren 


işten attığı 


48 sendikalı işçiyi yeniden işe almayı kabul etti, ATOM-İŞ DİSK'e 


katılma kararı aldı. 


GİTROEN'DEN BİR ARKADAŞ YAZIYOR : 


Bundan üç yıl önce konturatlı olarak Nanter Citroén otomopil faprikasına çalışmaya geldim. Konturatın bitiminden bir mütdet sonra kendi isteğimle Citroén faprikası anonyme ye değiştim. Burda iki ay çalıştıktan sonra çok acil bir Türkiyedeki mahkememin sebebi ile Faprika o anda izin ve ip cıkış almak zorunda kaldım. Türkiye'den dönüşümden sonra Balarta müracaat ederek tekrar Anyere verdiler. Ve şimdi gene burda çalışmaktayım. 


Dilini adetlerini Bilmediğim Avrupanın gurbetlerinde bir lokma ekmek için gece gündüz demeden bir makineden farksız kanımı, canımı, bileklerimin gücünü, vererek habire Gitroân'de çalışmaktayım. 


Ama gel gör ki her şey inkar ediliyor. Tam emeğimin karşılığını alamadığım gibi insanlık dışı şartlarda çalışmaktayım. Evet doymak bilmeyen başımdaki şef az iş yapmışsın diye kardı yüzüme çarpıp fırlatıyor. Beş dakka kalmış paydosa ben- 


den 200 boni istiyor. Her zaman dolup birgün dolmadımı bu insanlık dışı şartlarda karşılaşıyorum. Bununlada kalmayıp acemi bir rektörün hatası bana yüklenmek isteniyor. 
Neymiş mal bozuk çıkmış rektörün hatası hiç hesaplanmıyor. Evet yabancı olup lisanda bilmediğimiz için suç bizim üzerimizde kalıyor. Normal şartlarda insan gibi çalışmak yok. Adeta bizi birer hayvan gibi mal gibi görüp halleri var. Tercüman ise bir derttir. İşine gelirse akla karayı seçer. Gelmiyorsa tam tersine hareket ederek bizlerin taleplerini iletmeden « kanuni değil, böyle bir hakkınız yok, bu olaçak iş değil » gibi savsaklamalarla (o karşılanmaktayız. 
Kimden ne soracağız başka dil bilmeyiz yol bilmeyiz suçlu çıkıyoruz böyle. 


Ama şimdi anladım kimin kimden yana olduğunu, şu andan itibaren sınıfıma geçip onunla birleşmek istiyorum. Sınıfım C.G.T. dir bunu kesin olaraktan söylüyorum. 


YABANCI İŞÇİ SORUNLARIYLA 
İLGİLİ BAKANI, HAKLARIMIZI 
ARAYAN SENDİKALAR NASIL KISTIRDI 


C.G.T. ve CFDT. temsilcilerinden oluşan ortak sendikacılar heyetiyle yaptığı görüşmede Bay Dijoud soğukkanlılığını koruyamadı. 


Oysa bu görüşme, Çalışma Bakanı 
Bay Durafour'un, 8 ay süreyle kendisine gönderilen bütün mektup, teklif ve görüşme isteklerini cevapsız birakmasından sonra, 24 Nisan'da yapılıyordu. 


21 Şubat 1975'te iki sendika örgütünün temsilcileri polis kuvvetleri tarafından karşılanmışlardı. Demokratik İşçi Sendikalarının her görüşme istekleri ve gerçekten ciddi tartışmalar açılması yolundaki dilekleri Bay Me ere kesin red cevabıyla karşılaştı. Yabancı işçilerle Fransız işçilerinin durumları gitgide kötüleşirken, Bay Dijoud kurusıkı atmakla meşgul. Ama sendikalarımız yabancı işçilerin haklı isteklerini ileri sürdükleri zaman Bakan'ın cevabı hep aynı : Hayır. Yüzsüz bir «Hayır». 
Son görüşme sırasında yabancı işçilerin hak eşitliği, özellikle sosyal haklar konusu, sendika özgürlüğü, kişisel. özgürlükler, ırkçılığa karşı 


mücadele, polisin tutumu, Sosyal 


Yardım Fonu'nun (F.AS.) kullanılışı, konuları söylenenleri tek kulağıyla dinleyen bir Bakan önünde teker teker sıralandı. 


Sendikacıların Bakan'a sordukları öbür sorulara ise şöyle cevaplar verildi : 


Kaçak işçi sokanlara ne gibi işlem uygulanacağı konusunda, « Bu 


konuyla meşgul olunmaktadır ». 


Marsilya'daki gizli hapishane konusunda « İçişleri Bakanına sorun ». 
Fransa'dan ihraç edilen bir Fas'lı 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militan konusunda « Fas'lılara sorun ». 


Falan konu üstüne « yazıyla bildirin », filan konu üstüne « daha sonra görüşürüz », nihayet de görüşme- nin sonunda şu söz : « Benim siyasetim sizinki değil ». 


C.G.T. ve CFDT. sendikacıları herşeye rağmen Bakan'dan, işlerinden çıkarılan 14 Renault işçisi sorunuyla ilgileneceğine dair söz aldılar. Bakan ayrıca sendikal haklar konusundaki kanun tasarısının bu dönemde meclise getirileceğini temin etti. 


Bakan'la yaptıkları görüşmeden sonra C.G.T. ve CFD.T. sendikacıları ortak bir bildiri yayınladılar. Bu bildiride, ağzından, görüşme, tartışma, anlaşma sözlerini eksik etmeyen Bakan'ın gerçek sorunlar karşısında nasıl yan çizdiği gözler önüne seriliyordu. Yabancı İşçi sorunlarından sorumlu Bakan'ın sorumsuz tutumunu elbette ki çalışanlar yargılayacaktır. 


Bu görüşme bir kez daha, yabancı işçi sorunlarının çözümsüz kaldığını göstermiştir. 


C.G.T. ve GFD.JT. yabancı işçilerin güvenliği ve insanca yaşamaları, hak eşitliği, iş güvenliği, Fransa'da oturma ve çalışma koşullarının düzelmesi, yabancı işçilerle Fransız işçilerinin dayanışmaları komr mücadelerini sürdüreceerdir. 


Hükümetin yabancı işçi getirtme siyaseti Parlamento'da görüşme ve tartışma konusu olmalı ve demokratik ve sosyal nitelikte bir « Yaban- 
5 Işçi Yönetmeliği » kabul edilmeliir. 
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